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Nee,	mijn	staf	vervang	Ik	niet,	
zelfs	niet	voor	de	koningsscepter!
en	in	plaats	van	een	keizerlijke	kroon
heb	ik	liever	bloemen	op	mijn	hoofd!

Hier	op	het	zonneplateau
Ik	ben	alleen,	alleen	mijn	eigen	meester,
Ik	leef	met	een	gezonde	geest,
Ik	geef	niets	om	muggeziften.

Gebogen	staf	in	de	hand
en	een	boeket	bloemen	achter	het	lint
als	de	koning	hoog	op	de	berg	staat
Ik	volg	een	kudde	schapen.
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